
Tien dagen van gebed, 10-20 januari 2018 – Gods beloften bidden  

Een beroep doen op Gods beloften  

Beloften van de Heilige Geest  

Zacharia 4:6  Mijn woorden evenwel en mijn inzettingen, die Ik mijn knechten, de profeten 
geboden had, hebben die uw vaderen niet achterhaald, zodat zij tot inkeer 
kwamen en zeiden: Zoals de Here der heerscharen Zich voorgenomen had ons 
te doen naar onze handel en wandel, zo heeft Hij met ons gedaan? 

Zacharia 10:1  Hierop antwoordde de man die tussen de mirten stond, en zeide: Dit zijn zij die 
de Here heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. 

Lukas 11:13  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw 
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven 

aan hen, die Hem daarom bidden? 

Johannes 14:12-14  12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 

13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de 
Zoon verheerlijkt worde. 

14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 

Johannes 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die 
zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 

Johannes 16:8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en 
van oordeel. 
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Beloften dat God gebeden beantwoordt  

Psalm 50:15 Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, ik zal u redden en gij zult Mij eren. 

Mattheus 18:19 Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig 
zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 

Mattheus 21:22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. 

Markus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, 
en het zal geschieden. 

Johannes 14:13, 14 13 En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de 
Zoon verheerlijkt worde. 

14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 

Johannes 15:7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het 
zal u geworden. 

Johannes 16:23, 24 23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als 
gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.  

24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult 
ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 

Hebreeën 4:16  Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener 
tijd. 

1 Johannes 5:14, 15 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij 
iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 

15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat 
wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 
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Beloften over Gods macht  

Genesis 18:14  Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Te bestemder tijd, over een jaar, zal Ik 
tot u wederkeren, en Sara zal een zoon hebben. 

Exodus 14:14  De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. 

Numeri 23:19 God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou 
hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? 

Job 42:2 Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld. 

Jesaja 40:28-31 28 Toen nam Balak Bileam mee naar de top van de Peor, die uitziet over de 
Wildernis. 

29 En Bileam zeide tot Balak: Bouw mij hier zeven altaren en bereid mij hier 
zeven stieren en zeven rammen. 

30 Toen deed Balak, zoals Bileam gezegd had, en offerde een stier en een ram 
op elk altaar. 

Markus 10:27  Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God 
want alle dingen zijn mogelijk bij God. 

Romeinen 8:31, 32 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn? 

32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 

1 Tessalonicenzen 5:24 Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. 
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Beloften van Gods leiding  

Genensis 28:15 En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u 
wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb 
wat Ik u heb toegezegd. 

Exodus 23:20 Zie, Ik zend een engel voor uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om 
u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. 

Deuteronomium 4:29 En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar 
Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 

Deuteronomium 31:8 Want de Here zelf zal voor u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet 
begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt. 

Jozua 1:9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet 
verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat. 

Psalm 25:12 Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die 
hij moet kiezen. 

Psalm 32:8 Maar de edele beraamt edele daden en hij staat voor wat edel is. 

Spreuken 3:5,6 5 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 

6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. 

Jesaja 40:4, 5 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene 
worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 

5 En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen 
zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. 

Jesaja 58:10,11 10 Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten 
verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal 

zijn als de middag. 

11 En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw 
gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een 
bron, waarvan het water niet teleurstelt. 

Jesaja 65:24 En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog 
spreken, zal Ik verhoren. 

Jeremia 33:3 Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen 
verkondigen, waarvan gij niet weet. 
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Beloften van een veranderd hart  

Deuteronomium 30:6 En de Here, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat 
gij de Here, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat 
gij leeft. 

Jeremia 24:7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Here ben, en zij zullen 
Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser 

harte tot Mij bekeren. 

Ezechiel 36:26 Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart 
van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees 

geven. 

2 Korinthiers 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, 
zie, het nieuwe is gekomen. 

Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar 
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef leef ik door het 
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven. 

Filippenzen 1:6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is 
begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

1 Tessalonicenzen 5:23,24 23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel 
en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen 

dele onberispelijk bewaard te blijven. 

24 Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. 

2 Petrus 1:3, 4 3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en 
godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft 
door zijn heerlijkheid en macht; 

4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij 
daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het 
verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. 
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Beloften van vergeving  

Psalm 85:2 Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o Here, in het lot van Jakob hebt Gij een 
keer gebracht; 

Psalm 86:5 Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor 
allen die U aanroepen. 

Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als 
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, 

zij zullen worden als witte wol. 

Jesaja 43:25 Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw 
zonden niet. 

Markus 11:25 En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, 
opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. 

2 Korinthiers 7:14 Want als ik bij hem enigermate over u geroemd heb, dan ben ik niet 
beschaamd gemaakt, maar gelijk wij ook u in alles de waarheid gezegd 
hebben zo is ook ons roemen (over u) bij Titus waarheid gebleken. 

Efeziers 1:7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de 
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade 

Efeziers 4:32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, 
zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. 

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de 
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
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Beloften van overwinning over de zonde  

Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 
liefgehad. 

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, 
het goede, welgevallige en volkomene. 

Romeinen 16:20 De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De 
genade van onze Here Jezus zij met u! 

1 Korinthiers 15:57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus 
Christus. 

Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar 
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef leef ik door het 
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven. 

Galaten 5:16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het 
vlees. 

Efeziers 6:16 En allen, die zich naar die regel zullen richten - vrede en barmhartigheid kome 
over hen, en ook over het Israel Gods. 

Filippenzen 2:13 Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u 
werkt. 

1 Johannes 2:15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld 
liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, 
die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. 
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Beloften van genezing  

Exodus 15:26 Terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw 
God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al 
zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die 
Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. 

Deuteronomium 33:25 IJzer en koper mogen uw grendels zijn, uw sterkte moge zijn als uw 
levensduur. 

Psalm 103:2-5 2 Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; 

3 Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, 

4 Die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en 
barmhartigheid, 

5 Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die 
van een arend. 

Spreuken 3:7, 8 7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; 

8 Het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. 

Jesaja 53:3-5 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en 
vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was 
veracht en wij hebben hem niet geacht. 

4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten 
gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God 
geslagene en verdrukte. 

5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 

Jeremia 17:14 Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, 
want Gij zijt mijn lof. 

Jeremia 30:17 Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord 
des Heren, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie 
niemand vraagt. 

Jeremia 33:6 Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een 
schat van bestendige vrede ontsluiten. 

Maleachi 4:2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er 
zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als 
kalveren uit de stal. 

Jakobus 5:14, 15 14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich 
roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in 

de naam des Heren. 

15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem 
oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken 
worden. 
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Beloften van kracht om Gods wil te doen  

Psalm 27:14 Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. 

2 Korinthiers 4:16-18 16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke 
mens nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 

17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een 
alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 

18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het 
zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. 

2 Korinthiers 12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht 
openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in 
zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 

Galaten 6:9 Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is 
zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. 

Filippenzen 2:13 Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u 
werkt. 

Filippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 
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Beloften om een getuige voor God te zijn  

Jesaja 44:8 Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen 
en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen 
andere Rots, Ik ken er geen. 

Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat 
over u op. 

Jeremia 1:7 De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie 
Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. 

Handelingen 1:8 Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij 
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het 
uiterste der aarde. 

2 Korinthiers 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons 
de bediening der verzoening gegeven heeft. 

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een 
heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te 
verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn 
wonderbaar licht: 

1 Petrus 3:15 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording 
aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met 
zachtmoedigheid en vreze. 

 


