11 "Verlangen naar God in Sion"
Verlangen naar God in de psalmen

De titel van de les van deze week is heel interessant: "Verlangen naar God in Sion". Daarom zullen we
ons in deze studie concentreren op deze twee woorden/thema's (Verlangen en Sion).

Ten eerste de ervaring van verlangen. Als we de psalmen lezen, realiseren we ons dat de psalmisten
heel vaak hun verlangen naar God uitdrukken beschreven. Zie hieronder een reeks Psalmen waarin we

dit zien.

Verlangen naar Gods aanwezigheid
Psalmen 42:1-2; 62: 2; 73: 25
Verlangen naar Gods kracht
Psalmen 63:1-2

Verlangen naar Gods plaats
Psalmen 27:4; 84: 1-2

Verlangen naar Gods
voorschriften/woord/wet/geboden

Psalmen 119:5-6; 20, 40, 131

Verlangen naar Gods
redding/bevrijding

Psalmen 119:81

Verlangen naar Gods vergeving
Psalmen 51:1-9

Verlangen naar Gods beloften
Psalmen 119:82

Verlangen naar Gods antwoord
Psalmen 143:6-7

Zoals de bovenstaande verzen
illustreren, uitten de psalmisten hun
verlangen naar God vaak met drama-
tische woorden. Het is moeilijk om
precies te weten onder welke
omstandigheden de meeste psalmen

“Zoals een hert naar water, zo smacht ik naar u, o God;
u bent mijn leven, ik verlang naar u, o God.”(Psalm 42:
1-2 GNB).

“God, u bent mijn God, u blijf ik zoeken. Met lichaam en
ziel verlang ik naar u, ik smacht naar u zoals droog en
dorstig land naar water.” (Psalm 63: 1)

“Ik hunker ernaar in uw tempel te zijn, met hart en ziel
juich ik u toe, u, de levende God.” (Psalm 84: 2)

“Begerig sper ik mijn mond wijd open, zo verlang ik
naar uw woorden.” (Psalm 119: 131)

“Heer, hoe verlang ik ernaar dat u mij redt! Op uw
woord heb ik mijn hoop gesteld.” (Psalm 119: 81)

“Maar u verlangt alleen dat ik oprecht ben, tot in het
diepst van mijn ziel; vervul mij met uw wijsheid tot in
het diepst van mijn hart. Besprenkel mij, dan word ik
weer rein; was mij, dan word ik witter dan sneeuw.”
(Psalm 51: 6-7) Hier geeft de psalmist uitdrukking aan
Gods verlangen naar hem, maar ook aan zijn verlangen
naar Gods vergeving.

“Hoe zie ik uit naar wat u hebt beloofd! Wanneer komt
u mij troosten?” (Psalm 119: 82)

“dan strek ik mijn handen naar u uit, dan verlang ik
naar u als dor land naar water. Heer, antwoord mij,
snel, want ik ben aan het eind van mijn krachten.
(Psalm 143: 6-7)

zijn geschreven. Toch geven de woorden die de psalmisten gebruikten soms aan in welke context zij
zich bevonden. Sommige psalmen werden geschreven in een context van vervolging en vijandelijke
aanvallen (Psalmen 42; 62; 143); Anderen in een situatie waarin zij zich door God in de steek gelaten
voelden (Psalm 73); Of wanneer ze zich schuldig voelden (Psalm 51), of toen ze Jeruzalem/Sion misten
(Psalm 84). Daarom vond het verlangen van de psalmisten niet in een vacuiim plaats. De intense
verlangens waren door verschillende redenen en omstandigheden opgewekt. Hun woorden drukken
uit dat ze behoefte hadden aan bevrijding, vrede, kracht, vergeving, leiding, gezelschap, antwoord, enz.
Toch is het soms niet mogelijk om aan de hand van de woorden van de psalmisten een onmiddellijke
‘behoefte’ vast te stellen, waarmee wordt aangegeven dat ze niet alleen verlangden naar wat God voor
hen kon doen, maar ook naar God zelf (zie bvb Psalmen 63:1-3; 84:1-2).
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Discussie Vragen

1.

Welke gevoelens ervaar jij als je leest over de intense manier waarop de psalmisten uitdrukking
gaven aan hun verlangen naar God? Zou je graag hetzelfde willen voelen als zij, of voel je dat de
intensiteit waarmee zij hun gevoelens uitten cultuurgebonden of omstandigheden gebonden is?
Geloof je dat het belangrijk is om intens naar God te verlangen?

In sommige gevallen werden de psalmisten geconfronteerd met extreem moeilijke situaties, toch
verlangden ze niet alleen naar bevrijding, vrede, onderdak of zelfs een menselijk gezelschap, God
wordt ook gezien als het object van hun verlangen. Wat kunnen we leren van hun ervaring? Zien
we God alleen als iemand die in onze behoeften kan voorzien of verlangen we ook naar zijn
gezelschap?

In Psalm 84:11 zegt de psalmist dat "Beter één dag in uw (Gods) voorhoven dan duizend dagen
daarbuiten”. Waarom was het voor de psalmist zo waardevol om één dag in Gods tempel door te
brengen? Geloof je dat hij poétisch spreekt of bedoelt hij het letterlijk? Zou jij dezelfde ruil doen?
Zo ja, waarom? Probeer een paar redenen te noemen waarom het de moeite waard zou zijn?

De betekenis van Sion.

Het woord Sion komt 159 keer voor in de Bijbel, 152 keer in het Oude Testament en slechts 7 keer in het
Nieuwe Testament, zijnde 5 van deze citaten uit het Oude Testament. Het betekent in wezen
‘versterking’. Sion wordt beschreven als zowel de stad van David als de stad van God. Naarmate de Bijbel
vordert, breidt het woord Sion zich uit in reikwijdte en krijgt het een aanvullende, geestelijke betekenis.
Laten we in de onderstaande lijst zien hoe Sion in de psalmen wordt beschreven:

Sion is de vreugde van de aarde
Psalm 48: 2

Sion is de plaats van waaruit God straalt zijn
luister

Psalm 50: 2

Sion is Gods woonplaats

Psalm 132: 13-14

Sion is de plaats waar Gods volk zal wonen
Psalm 69: 35

Sion is opgebouwd door God

Psalm 102: 17

Sion is de plaats van waaruit God de volkeren
zegent

Psalmen 128: 5; 133: 3

Sion is Gods lievelingsplek in Israél
Psalm 87: 1-2

Sion ontvangt de ontferming van de Heer

Psalm 102: 13
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“Prachtig verheft zich de Sion, een vreugde voor de
hele wereld.” (Psalm 48:2a GNB)

“Hij komt uit Sion, in volle luister, uit Sion, die stad
vol pracht.” (Psalm 50: 2)

“De heer heeft Sion verkozen en als woonplaats
begeerd: ‘Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier
verlang ik te wonen’” (Psalm 132: 13-14 NBV21)

“Hij zal Sion bevrijden, de steden van Juda weer
opbouwen. De mensen kunnen er weer wonen, het
land wordt hun rechtmatig bezit.” (Psalm 69: 35
GNB)

“Want de Heer heeft Sion weer opgebouwd, hij
verschijnt er in al zijn majesteit.”(Psalm 102: 16)

“Ontvang de zegen van de Heer uit Sion. Je zult de
voorspoed van Jeruzalem aanschouwen, alle dagen
van je leven.” (Psalm 128: 5 NBV21)

“Boven alle steden van Jakob heeft de Heer de
poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige
bergen.” (Psalm 87: 1-2)

“U zult komen, Heer, om u over Sion te ontfermen;
nu is de tijd gekomen, nu is het uur aangebroken
om uw medelijden te tonen.” (Psalm 102: 13 GNB)
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Als we de bovenstaande verzen lezen, kunnen we ons voorstellen waarom Sion of Jeruzalem niet alleen
zo speciaal is voor joden, maar ook voor christenen en moslims. Sion wordt op een zeer prominente
manier beschreven. Het is de meest geliefde plaats van God, het wordt door God begunstigd, het is
gebouwd door God, het is gezegend door God, het openbaart Gods heerlijkheid, het is de plaats waar
Gods volk woont en het wordt zelfs beschreven als Gods woonplaats. In beeldende taal beschrijft de
profeet Jesaja Gods zorg en genegenheid voor Sion. Hij zegt: Zoals een leeuw of een welp grommend
zijn prooi verdedigt, niet schrikt voor te hoop gelopen herders en niet zwicht voor hun luid geschreeuw,
zo zal ik de berg Sion verdedigen, ik, de almachtige Heer. Zoals een vogel boven zijn nest vliegt om zijn
jongen te bewaken, zo zal ik Jeruzalem beschermen. (Jesaja 31: 4-5 GNB).

In de sectie ‘opmerkingen voor animatoren’ (alleen beschikbaar in het Engels) beschrijft de
Sabbatschoolgids het volgende over Sion: ‘het concept van 'Sion' in de Schrift is zelf een mix van
aardrijkskunde, politiek en theologie. En ik zou aan deze mix nog een vierde element willen toevoegen,
namelijk geschiedenis. Als we al deze elementen samenvoegen, is het geen wonder dat Sion historisch
gezien en ook vandaag de dag een zeer omstreden plaats is. De kern van het conflict tussen Israél en
Palestina ligt in hun gehechtheid aan het historische, geografische, politieke en theologische belang van
Sion voor hun respectieve volkeren/religies.

Discussie Vragen

1. Er is geen gemakkelijke oplossing voor het duizendjarige conflict tussen Joden en
moslims/Arabieren met betrekking tot hun geografische, politieke en theologische belang
van Sion/Jeruzalem. Niettemin zouden de woorden van Jezus in zijn dialoog met de
Samaritaanse vrouw (Johannes 4:21-24) enige oplossing voor dit conflict kunnen bieden?

2. Door tegen de Samaritaanse vrouw te zeggen "er komt een tijd dat jullie noch op deze berg
(Gerizim), noch in Jeruzalem (Sion) de Vader zult aanbidden", heeft Jezus de escha-
tologische betekenis van Sion opnieuw geinterpreteerd? Zo ja, wat zijn de implicaties van
een dergelijke gedachte voor het politieke, geografische en theologische/religieuze
geschil voor Jeruzalem?

3. Als we de historische en huidige conflicten voor Sion (Jeruzalem en zelfs Israél als geheel)
in gedachten houden, wat zijn dan de gevaren van het verkeerd interpreteren van de
Bijbelse verwijzingen naar Sion? Gelooft je dat Sion alleen voor de Joden is voorbestemd,
of zouden alle volkeren/religies welkom moeten zijn, en in staat zijn om vreedzaam samen
te leven in Jeruzalem/Israél?

4. Als je bijvoorbeeld de teksten over Sion in de Psalmen of Jesaja 31: 4-5 leest, kun je de
indruk krijgen dat God Sion/Jeruzalem bevoordeelt boven andere steden en volkeren. Als
we naar de geschiedenis kijken, hebben de vijf grote religies van de wereld steden
aangewezen die als heiliger worden beschouwd dan andere plaatsen. Hoewel het niet
noodzakelijkerwijs verkeerd is om een plaats waar God Zichzelf heeft geopenbaard als
heiliger of belangrijker te beschouwen, welke gevaren kunnen hieraan verbonden zijn?
Zou dit bijvoorbeeld aanleiding kunnen geven tot nationalisme, xenofobie of racisme?
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