
1ste kwartaal 2024 – De Psalmen studie 7 NVP 

Les 07 – Uw genade reikt tot in de hemel 
 

Psalm 57:10-11 
U, HEER, ZAL IK LOVEN ONDER DE VOLKEN, OVER U ZINGEN VOOR ALLE NATIES. 

HEMELHOOG IS UW LIEFDE, TOT AAN DE WOLKEN REIKT UW TROUW. 
 

Genade 
Genade: en veelgebruikt woord, helaas vaak ook foutief gebruikt in kerkelijke kringen.  
God kiest ervoor om zich aan mensen te verbinden en om met hen verbonden te blijven. Genade is volgens de Bijbel 
de basis voor die verbondenheid tussen God en mensen. Je zou genade kunnen definiëren als Gods keuze om 
vriendelijk naar mensen te kijken, ook al hebben zij dat niet altijd verdiend. (bron: www.debijbel.nl) 
 
Genade wordt vaak ook (onterecht) uitgelegd als: onverdiende gunst. 
 
De Hebreeuwse brontekst gebruikt verschillende woorden voor ‘genade’  
Cheen [ ןחֵ ] betekent naast genade ook gunst en welgevallen.  
Chesed [ דסֶחֶ ] kan vertaald worden als genade, gunst, liefde, trouw… 
 
Samen overleggen 
Wat betekent het woord ‘genade’ voor jou? 
Is het iets wat je kunt/moet verdienen? Zo ja, hoe verdien je dat dan? 
Heb je zelf al eens genade mogen ondervinden?  
 
In Psalm 136 worden wij opgeroepen om God te danken voor zijn genade. Hier wordt het woord Chesed 
[ דסֶחֶ ] gebruikt, wat dus ook gunst, liefde en trouw betekent. 
In de NBG51 wordt het woord ‘goedertierenheid’ gebruikt, de NBV schrijft ‘trouw’ en in de Naardense 
vertaling staat dan weer het woord ‘vriendschap’. 
Het refrein ‘EEUWIG DUURT ZIJN TROUW’ 
wordt in elk van de 26 verzen herhaald. 
In de verzen 4 t.e.m. 9 wordt de focus gelegd 
op de grootheid van Gods schepping. 
Toen er niets anders was dan chaos,  
tohu-wa-bohu, woest en ledigheid, reikte God 
orde en structuur aan. 

De verzen 10 t.e.m. 24 focussen op de redding die God bood bij de bevrijding uit Egypte. 

Samen overleggen 
Probeer dit eens toe te passen op jouw eigen leven.  
Heb jij al mogen ervaren dat God, of gebed tot God, rust bracht in je leven? Dat je plots weer orde zag in 
de chaos.  
En uit welke situatie heeft God jou bevrijd?  
Waarvan heb je het gevoel dat je bent vrijgemaakt?  

 

Zo hertaalt Hans Bouma de laatste verzen van Psalm 136. 
Toch zijn er bij die bevrijding ook veel slachtoffers gevallen: de 
eerstgeborenen van Egypte (v.10) farao en zijn leger (=soldaten die 
gewoon hun dienstplicht doen) die omkwamen in de Rietzee (v.15)  
de koningen die gedood werden (v.18) 

 

Samen overleggen 
Wie betaalt de prijs voor onze bevrijding, voor onze vrijheid? 
  

EEUWIG DUURT ZIJN TROUW (NBV + NBV21) 
ZIJN GOEDERTIERENHEID IS VOOR EEUWIG (NBG51 + HSV) 
VOOR EEUWIG IS ZIJN VRIENDSCHAP (NB) 
EEUWIG DUURT ZIJN LIEFDE (GNB) 
ZIJN LIEFDE BLIJFT ALTIJD BESTAAN (BGT) 
ZIJN LIEFDE KENT GEEN GRENZEN (WV) 

Al:jd en eeuwig 
een God die schept, 

een God die bevrijdt. 

http://www.debijbel.nl/
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Vergeving 
 
Het opschrift bij Psalm 51 luidt: EEN PSALM VAN DAVID, TOEN DE 
PROFEET NATAN HEM HAD BEZOCHT, NADAT HIJ MET BATSEBA 
GESLAPEN HAD. Een duidelijke verwijzing naar het verhaal in  
2 Sam. 12.  
Dit is een opsomming van wat David fout had gedaan: 
 

- Hij sliep met de vrouw van Uria en verwekte bij haar een 
kind (2 Sam. 11:4-5) 

- Hij probeert Uria zo ver te krijgen dat deze gemeenschap heeft 
met zijn vrouw zodat het niet zou opvallen dat David de vader 
is van het kind (2 Sam. 11:8-13) 

- Hij geeft opdracht om Uria te laten sneuvelen  
(2 Sam. 11:14-15) 

- Hij minimaliseert de gebeurtenissen: ‘U MOET ER MAAR NIET 
TE SLECHT OVER OORDELEN; DE OORLOG EIST NU EENMAAL ZIJN 
TOL. HOUD MOED! (2 SAM. 11:25) 

 
 

IK HEB GEZONDIGD TEGEN DE HEER. (2SAM.12:13A) 

LAAT UW UITSPRAAK RECHTVAARDIG ZIJN EN UW OORDEEL ZUIVER. (PS. 51:6) 

DE HEER VERGEEFT U DIE ZONDE, U ZULT NIET STERVEN. (2 Sam. 12:13b) 

Koning David stort zijn hart uit bij de Heer en vraagt om vergeving van zijn zonden tijdens de moeilijkste 
geestelijke periode in zijn leven. Vergeving is de buitengewone gift van genade, het resultaat van Gods 
‘erbarmen’. (lesboek blz. 75) 
Vergeving, gift van genade, erbarmen: allemaal woorden die mooi klinken maar die ik met de beste wil van 
de wereld niet kan linken aan wat volgt in het volgende vers, nl. 2 Sam. 12:14  

MAAR OMDAT U DE HEER DIEP HEBT GEKRENKT, ZAL UW PASGEBOREN ZOON STERVEN.’ 

God spaart wel het leven van de schuldige David maar niet dat van zijn onschuldige zoon. Moet dit 
een voorbeeld zijn van Gods rechtvaardigheid, van Zijn vergeving? 
 
Beeldt u zich eens volgende situatie in: 
Bij een verkeersongeval is een kind om het leven gekomen. De automobilist komt voor de rechtbank te 
staan en bekent schuld, maar hij roept verzachtende omstandigheden in. De politierechter oordeelt dat hij 
niet gestraft hoeft te worden. Hij mag als een vrij man de rechtbank verlaten. 
Bij het verlaten van de rechtbank zegt bestuurder tegen de ouders van het overleden kind:  
U moet er maar niet te slecht over oordelen, het verkeer eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed! 

 
Samen overleggen 
Hoe zou u hierop reageren wanneer u die automobilist bent? 
Hoe kun je als mens verder leven met zo’n zware last op je schouders? 
Zijn wij ons voldoende bewust van de onschuldige slachtoffers die de prijs betalen voor onze fouten?  
Hoe ga je daar mee om? 
Smaakt de verleende genade dan niet bitterzoet? 
En hoe zou u reageren als vader of moeder van het kind? 
Zou u die rechter dan rechtvaardig kunnen noemen? 

Eerst even dit: 
 

Vaak worden verschillende Bijbelse 
teksten aan elkaar gelinkt. Dat kan 
zowel logisch als nuttig zijn. Het 
nodigt ons uit om het groter geheel te 
zien, om een bepaalde tekst niet uit zijn 
context te rukken. Maar dit brengt ook 
een zekere verantwoordelijkheid met 
zich mee. Namelijk dat we bereid 
moeten zijn om oorzaak en gevolg met 
elkaar te verbinden. En, eerlijk is 
eerlijk, dat schuurt soms. Het geeft ons 
een onprettig gevoel. Dit gevoel had ik 
bij het bestuderen van Psalm 51 en 
daaraan gekoppeld 2 Samuel 11 + 12 
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Hoe moet je nu verder na de schuld? 
 
Fouten kun je niet zo maar ongedaan maken, je kunt de schade die je hebt aangericht niet wegnemen, je 
kunt de klok nu eenmaal niet terugdraaien. Hoe moet het dan verder? Hoe kun je als mens verder leven na 
het begaan van een zware fout? 

Allereerst is er ‘schuldinzicht’ nodig. Zonder schuldinzicht kan er geen 
ommekeer plaatsvinden. En die ommekeer is nodig zodat we in de 
toekomst niet opnieuw dezelfde fouten zouden begaan. En in die zin is 
genade (vergeving) van cruciaal belang. Wanneer ze geen genade 
ondervinden dan gaan mensen vaak jaren lang gebukt onder 
‘schuldgevoel’. En dit schuldgevoel verlamt, het staat mensen in de weg. 
Het belemmert hen om verder te kunnen met hun leven. Dan zijn ze ook 
niet meer in staat om ‘het goede’ te doen. 
Goddelijke vergeving houdt meer in dan een verklaring van onschuld. Het 
zorgt voor een radicale ommekeer die tot in het binnenste van de mens 
reikt. (lesboek blz. 75) 

 

Vergeving zonder inzicht is waardeloos. 
 

Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. (v.5) 
David komt tot schuldinzicht. 
 
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. (v.6) 
David vertrouwt op een eerlijk oordeel van God. 
 
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. (v.12) 
David vraagt God om bekering 
 
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. (v.14) 
David neemt de draad van zijn leven weer op. 
 

David bekent zijn schuld ten overstaan van God en vraagt Hem om vergeving. 
Maar wat dan met de slachtoffers en de nabestaanden? Hoe met Batseba verder na de moord op haar man 
en de dood van haar kind?  
 
 

Elke
heilige

heeft een verleden

Elke
zondaar

heeft een toekomst

OMMKEER 
 

Hebreeuws: shoev [ בוּשׁ ] 
zich omkeren 
zich bekeren 

herstellen 
 

Grieks: metanoia [μετανοέω] 
veranderen van denken 

veranderen van mentaliteit 

Broederschap 

‘We zijn allemaal broeders,’ zeg ik. 
‘Is iemand die zoiets doet ook een broeder?’ 
‘Ja, dat is ook een broeder, maar een broeder die 
een verkeerd pad heeft gekozen. Als mens blijft hij 
je broeder, ook al heeft hij het allerergste gedaan.’ 

Ze zijn kwaad, ze willen wraak. Ik zeg: ‘Als je 
iemand doodt of met geweld reageert, dan maak 
je dezelfde fout als hij. Dan verlaag je je tot zijn 
niveau. Jullie zijn beter dan dat.’ 
 
Uit: Een jihad van liefde 
Gesprek tussen Mohamed El Bachiri en zijn zoontjes. 
Zijn vrouw, Loubna Lafquiri kwam op 22 maart 2016 
om het leven tijdens de aanslagen in Brussel  

Samen overleggen 
- Wat is het verschil tussen schuldinzicht en schuldgevoel? 
- Hoe belangrijk is het dat niet alleen God maar ook wij 

mensen elkaar kunnen vergeven? 
- Hoe kan genade, vergeving, geschonken door het slachtoffer 

of nabestaanden helpen zodat iemand niet gebukt gaat onder 
schuldgevoel? 

- Geven wij mensen die in de fout zijn gegaan nog een kans?  
 Of zijn we eerder van het principe  

‘Eens gestolen, altijd dief’ 
- Kun je akkoord gaan met deze stelling? ‘Elke heilige heeft 

een verleden, elke zondaar heeft een toekomst’ 
- Tot slot: sta samen even stil bij de tekst hiernaast. 

Wat kunnen wij hieruit leren in het omgaan met ‘zondaars’? 


